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Kort gerokt

John Heuzel
1945-2020

Onvindbaar maar zo aanwezig

Hubert  Van Eygen

Bruggenbouwers
vind je meestal niet terug

wanneer die bruggen
geopend worden.

Zij die kruispunten
in kaart brachten

worden zelfs onvindbaar
in tijden waarin rotondes

geen enkele richting
meer aangeven...

Hoop

Een zachte handdruk,
Een stevige knuffel,

Een smakkende zoen,
Een innige omhelzing.

Méér hoeft 2021 niet te zijn!

Hubert Van Eygen 



Ik ben het kotsmoe, het duurt me te lang. Ik kan niet meer genieten, ik heb ademnood,
ik heb gebrek aan contact, ik wil knuffelen met iedereen, ik kan nergens aan beginnen
omdat ik niet weet waar het zal eindigen. Ik ben mezelf niet meer, omdat ik niet
weet wie de vijand is. Niemand had ooit gedacht dat ons hele systeem zou daveren
door zo’n afschuwelijk klein beestje.

Ik voel me als de dinosaurus die zo’n 65 miljoen jaar geleden plots verdween door
een klein steentje dat uit de lucht viel. Onze wereld heeft blijkbaar niet veel nodig om
totaal uit z’n evenwicht te raken. Ik dacht dat het niet erger kon zijn dan WO I, WO
II, de koude oorlog, 9/11. Maar het kon. Angst overheerst. Mensen worden bang van
elkaar en van dat wat onze wereld tot wereld maakt: CULTUUR...

Gaan we ten onder aan de cultuur die we zelf creëerden of overleven we ook dit, zij
het op de ruïnes van onze zelfgenoegzaamheid? Zullen we ooit op dezelfde
wijze naar onze toekomst kijken? Zijn we een virus voor onszelf of worden we
immuun voor alle redelijkheid?

Ondanks alles blijft Weirdo’s verschijnen en zijn er enkelen die het blijven lezen... En
in het beste geval kunnen mijn kleinkinderen er hun scheurtechnieken op toepassen!

(HVE) 
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He made the best of this!

Hubert Van Eygen

John Heuzel overleden
° Oostende, 23 september 1945

+ Brugge, 7 oktober 2020

Er zijn zo van die mensen waarvan je denkt dat ze eeuwig zullen leven. Tot je
op een dag het bericht krijgt dat ze zomaar - en veel te vroeg - verdwenen
zijn naar de andere kant... Op 14 oktober kreeg ik het volgende berichtje
van Jan Deloof:  “Misschien hebt u al via een andere weg vernomen dat vriend
John Heuzel onverwacht overleden is. Een slag voor ons allemaal. Hij werd met een
bacteriële infectie in de longen naar het ziekenhuis gebracht, is niet meer bij bewustzijn
geweest en is op 7 oktober gestorven. De afscheidsplechtigheid heeft vandaag in
intieme kring plaatsgevonden. (…) Dat de immer bedrijvige John nu in vrede moge
rusten". En dan sta je toch even stil: Een opmerkelijk tijdperk wordt definitief
afgesloten!

Als je de naam John Heuzel gaat zoeken in allerlei literaire overzichten zal
je niet veel vinden, laat staan een foto van hem... Maar voor iedereen die een
beetje actief was in de literatuur in Vlaanderen en Nederland in de jaren ’80
en ’90 van de vorige eeuw was de naam John Heuzel een begrip: hij was de
man achter het (door meestal academische middens) meest ondergewaar-
deerde literaire tijdschrift uit de vorige eeuw: KRUISPUNT!

In Lexicon van Westvlaamse Schrijvers 5 (1988) wordt hij in enkele regeltjes
beschreven: “Heuzel, John. Oostende 23.9.1945 – Brugge. Studeerde secretariaat
en moderne talen te Brugge (1964-1966). Sinds 1975 vertaler bij de Nationale
Delcrederedienst te Brussel. Redacteur (1975), redactiesecretaris (1981) van het ts.
Kruispunt. Samensteller van de speciale nummers Boedelbeschrijving (bibliografie 20
jaar Kruispunt) (1982) en James Joyce (1982).”

Maar achter deze povere regeltjes schuilt een rijk gevuld leven, een leven
gevuld met vaak ongewone en/of afwijkende woorden!

Het was druk in de vergaderkamer van de
nationale crisiscel.  Yoerie Xeinaeve tokkelde
met zijn vingers op het aanraakscherm van
zijn controlepaneel. Ondanks het nachtelijke
uur had hij sinds zijn aanstelling als crisis-
manager bij Binnenlandse Zaken nog nooit
zoveel werk gehad. Onophoudelijk braakte
de printer van zijn personal computer de
afgelopen uren papier uit terwijl een team
van telefonistes dreigde te verdrinken in
een tsunami aan oproepen.

Het ontslag van de minister van Sociale
Zekerheid had drie dagen eerder de onrust
bij de bevolking alleen maar aangewakkerd.
Yoerie vervloekte de lichtzinnigheid van de
politicus waarmee deze vaandelvlucht had
gepleegd. In gedachten verzonken opende
hij het raam en hapte naar frisse lucht,
maar werd algauw opgeslokt door een co-
lonne wild om zich heen flitsende zwaai-
lichten en huilende sirenes die de straat
herschiepen in een spookachtige opera. Vol
afschuw wendde Yoerie het hoofd af, sloot
het raam en staarde even later geconcen-
treerd naar het blauwe licht van het crisis-
bord waarop een medewerker met fluo-
stift steeds slechter nieuws had gemeld. Het
onheilspellend gerinkel van de rode telefoon
op zijn bureau haalde hem weer uit zijn
concentratie.

Aan de andere kant van de lijn struikelde
een opgewonden man over zijn eigen woor-
den. "Maar met wie spreek ik dan?", vroeg
de crisismanager tot driemaal toe. "Help!
Help! De pensioentoren helt over!", riep een
man die later zou geïdentificeerd worden
als de hoofdstedelijke brandweercomman-
dant. Onder luid gedruis en in een wolk
van stof stortte de constructie te pletter
op het wegdek dat kreunde onder het
betonnen geweld. "Hallo, bent u daar nog?!",
brulde de crisismanager in de telefoon. Met

ingehouden adem luisterde Yoerie naar het
geschreeuw dat zich een weg baande naar
het hart van de crisiscel en voelde zijn
lichaam verstijven.

In een geheime garage van Binnenlandse
Zaken maakten twee ploegen van het
Speciale Interventie Escadron zich klaar
om tot de actie over te gaan. Gehuld in
stilte reden een tiental mannen in twee
gepantserde terreinwagens naar de garage
van het Brusselse RVA-gebouw en forceer-
den met hydraulische scharen het rolluik
van de grote toegangspoort. Tot de tanden
gewapend daalden ze de trappen naar de
kelders af en bestudeerden met militaire
precisie het zwarte gat in de vloer. "We
hanteren radiostilte!", klonk het fel. Terwijl
twee agenten de opening onder schot hiel-
den, verdwenen hun collega’s langs een
stalen kabel in de donkere diepte en keken
algauw uit op een duistere tunnel die in
het schijnsel van hun tactische lampen
steeds breder werd.

Drie uur later keerde een peloton zwarte
bivakmutsen op hun stappen terug. Een
van hen maakte zich los uit de groep en
stak als eerste zijn hoofd door het mangat
dat uitgaf in de kelders van de RVA. Zijn
blik zocht en vond een rijzige gestalte in
gevechtskledij die vragend in zijn richting
keek. "Chef!Chef!U zult het niet geloven,
maar de tunnel komt uit in Wallonië!", riep
de man.

Max Lindemann 



Weirdo's 132 - 5Weirdo's 132 - 32

Communistisch...

Het eerste nummer van het literair tijdschrift
Kruispunt verscheen in januari 1959. Het werd
opgericht door Mark Braet, Georges Van
Acker, Willy Tergat, Jan Verwest en Willem
De Winter en groeide vanuit een communistische
basis (wat later door de andere ‘zuilen’ als argu-
ment tegen het tijdschrift werd gebruikt...) naar
een soort van 'sociaal realisme'. Dat eerste num-
mer zal je niet zo gemakkelijk meer vinden. Maar
in Kruispunt 125 (september 1989) werd het
'herdrukt', mét commentaren van de toenmalige
medewerkers.  Zeker aangeraden lectuur!

In de loop van zijn 50-jarige geschiedenis werden
tal van andere tijdschriften ‘geïntegreerd’, zoals
Summier, Nordlitt, Schuim en Argus.

John op het kruispunt

Na mede-oprichter Mark Braet leidde Georges Van Acker het tijdschrift
tot maart 1981. Toen nam John Heuzel het roer over als redactiesecretaris
en verantwoordelijke uitgever.  Van dan af werd het tijdschrift een écht
kruispunt waar allerlei ‘ongewone’ schrijvers en thema's/genres elkaar het pad
kruisten. Ook ik mocht er een tijdje rond huppelen!

Johns eerste bijdrage in Kruispunt verscheen al in nr. 50 (juni 1974), nl.
‘Gebed voor een nieuwe chaos’... In nr. 65 (maart 1978) werd hij voor het eerst
vermeld als lid van de Kruispunt-werkgroep. En daarna stelde hij een groot
aantal opmerkelijke ‘Kruispunten’ en ‘Op het Kruispunten’ samen die nu nog
altijd in mijn ‘erekast’ van literaire tijdschriften staan!

Geen grenzen

In al die ‘Heuzel’-jaren passeerden vreemde maar opmerkelijke nummers de
revue over cultuur/literatuur uit Zuid-Afrika, Bretagne, Zeeland, Lapland,
IJsland, Hindoestan, Oost-België, Catalonië, Bolivië, Deens West-Indië, de
Nederlandse koloniën, Wales, maar ook over mystiek, utopiën, ego-literatuur

Het oudste nummer
uit mijn Kruispunt-collectie

't Huuske

Doemsdag

"Alarm!Alarm!", schreeuwde de operator
van de control-room. Terwijl zijn gezicht ver-
dronk in de rode gloed van het zwaailicht
aan het plafond, parelden dikke zweet-
druppels op het voorhoofd van de secu-
rityman. Teamleider Jonathan Devuyst
stormde de controlekamer in en las paniek
in de ogen van zijn ervaren collega die
altijd de rust in eigen persoon was ge-
weest.’"Intrusie! Intrusie! Intrusie!", herhaal-
de een monotone computerstem. "Zowel
de trillingssensoren als de bewegings-
detectoren van de kelders kleuren vuurrood
op mijn scherm, chef!", riep de operator
met een stem die van opwinding oversloeg.
"En de bewakingsbeelden van niveau min
een en min twee stromen niet langer bin-
nen!" Jonathan greep razendsnel naar zijn
portofoon en riep met dwingende stem
twee collega-nachtwakers op. "Code rood!
Code rood! We moeten onmiddellijk ingrij-
pen! Activeer het politie-alarm en controleer
jullie pistolen!" Even later daalden de drie
mannen met getrokken pistool af in de
kelders van het RVA-gebouw.

Aan de overkant van de regeringswijk trok
Karel Dekolf zijn interventiepak aan. Op
routineuze wijze begon hij aan zijn controle-
ronde in de uitgestrekte gangen van het
RIZIV-hoofdkwartier. Met de flair van een
professional hanteerde hij de leespen en
scande een leger streepjescodes in. Zijn
gespierde hand betastte tal van deurknop-
pen en vensterhendels voor hij afdaalde in
de parkeergarage van de betonnen masto-

dont. De lichtbundel van zijn schijnwerper
streelde geruisloos over de steunpilaren die
hij haast kon horen kreunen onder de last
van het administratieve gewicht. Vanuit zijn
linker ooghoek zag hij hoe een lange scheur
zich aftekende in het plafond. Zonder enige
aarzeling maakte Karel met zijn Iphone
een foto van de onregelmatigheid en zette
zijn ronde voort. Nauwelijks twintig meter
verder verdween zijn lichtstraal in een diepe
barst die de gang naar de machinekamer
in twee had verdeeld. Niet begrijpend staar-
de hij naar de brede opening in de vloer die
er gisteren nog niet was.

In het naastliggende OCMW-complex trok
Dirk Deman de deur van het bewakings-
lokaal achter zich dicht, ontwapende het
intrusie-alarm van het gelijkvloers en hoorde
net niet hoe de telefoon op zijn bureau
overging. Dirk staarde zoals elke avond
getrouw naar het staatsieportret van het
vorstenpaar waarna hij de gang verliet.

Nadat de kooi van de lift hem even later
op de eerste verdieping had uitgespuwd,
ontgrendelde hij het stalen hek dat toegang
gaf tot de IT-zaal van de Dienst Uitkeringen
die buitengewoon omvangrijk was. Een en
al concentratie bestudeerde hij de kleuren-
gloed van het bewakingspaneel aan de
muur en stak zijn controlesleutel in de poin-
teringskast. In een fractie van een seconde
eiste het getril van zijn beeper zijn aan-
dacht op. Dirk verslond de boodschap op
het LCD-scherm en haastte zich naar de
trappenzaal die toegang tot de kelders gaf.

Voorzichtig opende hij een branddeur nadat
hij met de rug van zijn hand langzaam het
metaal had betast. Algauw hoorde hij het
gedruis van stromend water dat alsmaar
luider werd.Vliegensvlug greep hij naar zijn
walkietalkie die kraakte in het flikkerende
neonlicht.
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Louis Paul Boon, James Joyce en ik vergeet nog wel een aantal
opmerkelijke ‘weirde’ onderwerpen en schrijvers... Deze opsomming maakt
al duidelijk dat Kruispunt inderdaad geen gewoon tijdschrift was en dat de
kapitein die dit schip over de zeven wereldzeeën loodste een échte kaper
was die ons de weg wees naar onvermoede schatten!

In juni 2004 verscheen het 197ste nummer van het literair tijdschrift Kruispunt
dat hiermee een kanjer van 470 bladzijden afleverde over de Cypriotische
literatuur, samengesteld door Kees Klok & Stella Timonidou. Daarna
duurde het nog 5 jaar (!) voor de volgende en laatste nummers van dit
legendarische tijdschrift verschenen, nl. het dubbelnummer 198-199 (maart
2009,met slechts 51 bladzijden) met een essay van Peter Bormans over
‘Stalin en de Nederlandse (en andere) letteren’. Tegelijkertijd verscheen ook het
200ste én laatste nummer (juni 2009) van het tijdschrift met een aantal bijdragen
van (gewezen) medewerkers die in het nummer hun mening gaven over (het
verdwijnen van) Kruispunt...

Het einde van Kruispunt

In Weirdo’s nr. 71 (september 2005) kondigde John Heuzel al het einde van
het tijdschrift aan: “Kruispunt neemt een enkeltje Dodoland. Zand op het kerkhof
van een uitstervende soort”. Over het einde van Kruispunt hebben we een
dossier samengesteld dat je kan raadplegen op onze website: http://
www.eygen-boeken.be/WeirdosHistory.html.
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Ik was erbij toen Kruispunt ten grave werd gedragen op 27 juni 2009 in
het domein De Zeven Torentjes te Brugge. John had een aantal (gewezen)
medewerkers van Kruispunt uitgenodigd om het afscheid van Kruispunt op
een degelijke manier te vieren, met een goeie maaltijd, veel drank én een
verjaardagstaart! Ik herinner me zeker dat Jan Deloof er was, evenals
Hendrik Carette, Kees Klok, Fa Claes, Ludo Stynen, Lauran Toorians,
Boris Todoroff, Emiel Hoorne, Jef Turf en tal van anderen. In elk geval
was het een gezelschap waar ik in mijn ‘jonge’ tijd tegenop had gekeken en nu
zat ik er zelf tussenin! Het was een gedenkwaardige middag die we afsloten
met de énige foto die ooit van John, zijn vrouw Marie-Thérèse en mij werd
gemaakt.

Moeilijk te overtuigen...

Tussen 1985 en 2009 publiceerde ik een 20-tal bijdragen in Kruispunt, maar
vooraleer het zover kwam, moest ik John Heuzel aardig bewerken... Dat
blijkt ook uit de ‘levendige’ correspondentie die we in de jaren ’80 en begin
jaren ’90 opbouwden. Een aantal fragmenten uit die correspondentie
verwerkte ik in het artikel ‘Hoe word je
verliefd op een duivels literair tijdschrift?’ dat
verscheen in het allerlaatste nummer van
Kruispunt (nr. 200, juni 2009). John zei
het altijd onverbloemd. Met hem wist je
waar je aan toe was. Mijn poëzie vond hij
(meestal) maar niks, maar hij zag me toch
uitgroeien tot een goeie essayist over
mensenrechten en aanverwanten...

Maar hij is vooral de man geweest die in
de jaren ’80 en ’90 een staalkaart bracht
van wat er allemaal ‘op het kruispunt’ langs
kwam, zowel nationaal als internationaal.
In een brief van 16 november 1984 aan
mij schrijft hij het volgende over de func-
tie van ‘zijn’ Kruispunt: “Het staat in de titel:
literair kwartaalschrift. Van en over auteurs.
Een beetje een geweten schoppen (was K ook
niet sociaal gericht?), een beetje het geheugen
opfrissen, iets anders brengen, over buitenland-

John Heuzel tijdens de 2de poëzie-
Hoevehappening in Kuurne (1986),
gefotografeerd door Geert Verbeke
(met dank aan Dirk Rommens)
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se muurtjes kijken. Pretentieus vind je? Je moogt die opzet door tien delen en het
resultaat tegen het licht houden. Ik aanvaard ideologische noch geografische
begrenzingen en probeer dat wat door te trekken. vandaar een Joyce-nummer, een
Boon-nummer, een IJsland-nummer en nummers die nog moeten komen. In mijn
zelfgenoegzaamheid ga ik onverdraagzaam tekeer tegen andermans genoegzaamheid.
Zonder illusies probeer ik sloten te dempen, wallen te slopen en wil ook eens een
(kleine) windmolen bestormen. Mijn illusies zijn geblust maar dat wil niet zeggen dat
we ze moeten opgeven. En als in K een lang politiek artikel verschijnt, heeft de hoofd-
figuur wellicht ook raakpunten met de literatuur. Of waren ze ten minste auteurs.
Rosa Luxemburg, Karl Radek. Kruispunt is door communisten gesticht (ben ik niet)
maar dat sociale element blijft behouden. Eye opener? Al was het maar om je
niet helemaal in de doeken te laten winden door onze neo-liberalen van alle kleuren”.

En wat vond John van Weirdo's?

In 1989 vroeg ik hem wat hij van Weirdo’s vond. Op 28 december 1989
schreef hij de volgende voor hem typische reactie: “Wat heeft alles voor zin?
Moet je dan wegdeemsteren? Leuk is het blad wel, maar ik vraag me telkens af wat
ik heb bijgeleerd. Zelfde vraag bij NWT, Diogenes, DW&B. Ik hoop dat Kruispuntlezers
nog altijd iets hebben bijgeleerd als het nummer uit is, al waren het maar slechte
manieren. Hang de waslijn vol doorbuigende wensen. Behang de hemel met wensen.
Op elke ster een stuk of wat. Wensen voor een saai 1990, nu de revoluties weer
gestreden zijn (wanneer beginnen de nieuwe revoluties hun kinderen te vreten?).
Anarchisten en oproerkraaiers hebben nog wel wat te doen, maar de grote brokken
zijn binnen.”…

In april 1991 schreef hij het volgende: “Kortom, ik bekijk en houd Weirdo’s omdat
het van jou komt, omdat ik je waardeer. Ook: omdat ik sympathie heb voor de
kleintjes, de underdogs, waartoe ik ook mezelf nog altijd reken”...

En wat schreef hijzelf?

Zelf heeft hij nooit veel gepubliceerd (daar bleef geen tijd voor over, denk
ik). Hij schreef twee VWS-cahiers (over Georges Van Acker en Jan Deloof),
was (mede)samensteller of redacteur van tal van speciale nummers van
Kruispunt, o.a. over Jan Schepens, Louis Paul Boon, James Joyce,
Kruispunt Internationaal (speciaal poëzienummer samengesteld door Kees Klok
en John Heuzel) en stelde mee een boek samen over de herinneringen van
Achiel Van Acker aan de eerste wereldoorlog (zie bibliografie). 

Bij een werk van Georges van Aerschot

De rederij Cor Rona & co

Guy van Hoof

Een man zat de leegte te tellen
en zocht de hand van de afwezigen
die naar overzee waren vertrokken

of een nieuwe Melkweg  aan het exploiteren leken
niemand wist hoe lang het nog zou duren

deze dwaze wereldhysterie
zijn gedachten waren paars, hij voelde de ogen

van zijn vroegere leven in zijn rug,
als lauwe regen op verstijfde vingers

hij was een eenzame,  eerzame reiziger
op de loopplank van het schip

dat voor anker lag
zonder bemanning
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Eén van de vele brieven 'Heuzeliaanse' brieven die ik in de periode 1982-1990
ontving vanuit Brugge. Net één jaar daarvoor had ik m'n eerste (en enige...)

gedicht gepubliceerd in DW&B!

2020 was een verdomd jaar
om snel of nooit te vergeten.

2021 zal een jaar zijn
waarin we weer
kunnen hopen,
kunnen dromen,

zonder maskers, zonder angst,
kort bij elkaar
met een herkenbaar gezicht

dat iedere dag een kus verdient!

Een kus...

Hubert Van Eygen
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Maar daarnaast had hij een rijke correspondentie met iedereen die iets wou
betekenen in de literatuur in Vlaanderen en Nederland op het einde van de
vorige eeuw. Als ik alleen al kijk naar de brieven die ik van hem kreeg, dan
moet hij een enorme correspondentie hebben opgebouwd (hier ligt nog
véél werk voor het Letterenhuis in Antwerpen!).

Met John Heuzel verdwijnt weer een getuige uit de roerige jaren ’80 en
’90 toen het uitgeven van literaire tijdschriften nog iets betekende, toen
oppervlakkigheid nog niet de maatstaf was geworden in de krantenkaternen
waarin alleen maar de bestsellers en ‘vuile bekken’ worden besproken.

Weirdo's: een kruispuntje

Als eerbetoon aan Kruispunt gaven we vanaf nummer 86 (juni 2009) Weirdo’s
de ondertitel ‘een kruispuntje’ mee. Ik ben er fier op dat ik John Heuzel heb
gekend. Hij heeft me richting gegeven, hij heeft me de literatuur toch doen
relativeren én hij heeft me met de voeten op de grond gezet.

Op zijn doodsprentje (zie foto hierboven van John met een ‘Huli Wig’, zoek
maar op wat dat is) staat een gedicht van Robert Burns waaruit enkele

Nee, dat is overigens niet onze taak, en daar lijkt hij het meteen mee eens.
Hier zitten we dan, wij beiden, twee heren van stand, ietwat vreemd en
ongewoon en we drinken een koffie met melkschuim op een terras van een
duur café in deze voorname universiteitsstad. Passanten merken ons niet
eens op, en vooral hem niet. Ze zijn met zichzelf bezig.

Ik kijk op mijn horloge. Ik zeg hem dat ik er vandoor moet en dat hij nog een
cappuccino van mij te goed heeft, wat hij erkent met een vriendelijke
hoofdgebaar. “In deze wereld of in enige andere”, zegt hij.

Ik kom overeind en ontplooi even mijn vleugels. Dan, vooraleer mensen in
de buurt teveel aanstoot nemen, plooi ik ze weer op en trek mijn speciale
overjas aan. Ik laveer tussen de tafeltjes door, knik naar de ober, en stap in de
richting van het station.



Op het
kruispunt

De slimste mens is een weirdo…

Onlangs mocht nog eens een ‘échte’
dichter schitteren in ‘De Slimste mens
ter wereld’, nl. Delphine Lecompte:
een mysterieuze en ontwapenende
verschijning die een wel zeer weirde
indruk naliet (en zelfs van AC/DC
houdt)!

Zij debuteerde in 2005 met een
Engelse roman maar schakelde geluk-
kig al snel over naar de Nederlands-
talige poëzie. Haar eerste bundel

verscheen in 2009 (waarna er nog 7
bundels, één ‘The best of…’ en één
cd volgden) maar wat weinig mensen
weten is dat ze in 2007 en 2008 met
haar poëzie in een aantal literaire
tijdschriften debuteerde, nl. De
Brakke Hond, Plebs, Krakatau,
Dighter én... ons eigen Weirdo’s!

Zij publiceerde vier gedichten in
Weirdo’s: ‘Ik ben getemd geboren’ en
‘Ceci n’est pas un poème’ (nr. 80,
december 2007), ‘De hoop van de bleke
zonderling’ (nr. 81, maart 2008) en
‘Boeken zijn gevaarlijk’ (nr. 83, sep-
tember 2008).

Weirdo’s heeft duidelijk neus voor
talent!

(HVE) 
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regels ‘strategisch’ werden weg gelaten (zoek zelf maar op welke) dat hem
ten voeten uit tekent in z’n eenvoud maar ook in zijn rijkheid:

“An honest man here lies at rest
The friend of man, the friend of truth

Few hearts like his, with virtue warm’d
Few heads with knowledge so inform’d

If there’s another world, he lives in bliss
If there is none, he made the best of this”.

Da’s een zin die ik ook op mijn grafsteen wil zien: ‘he made the best of this’.
En vergeet nooit: hij hielp enorm veel anderen om dat ook te doen! Bedankt
John. Ik zal je blijven ontmoeten 'at the crossroads', samen met Eric Clapton,
Robert Johnson en de duivel!
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Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Achterdocht. Noem het gerust
maar een ongefundeerde en irrationele haat. Dat heeft hij ongetwijfeld zelf
al ervaren. Mensen haten hem vanwege die twee geheel natuurlijke uitstulpin-
gen op zijn voorhoofd.
“Zelfs de ober weet niet wat hij met mijn geld aan moet. Gaat hij het
ontsmetten, of haalt hij een priester erbij?” Hij grijnst met geheel natuurlijke
tanden. “Het is echt moeilijk vandaag voor mensen, nietwaar? Ze hebben nog
maar weinig houvast. De minste afwijking van de norm, en ze zijn bang”.

Hij blikt even in het rond. Veel klanten zijn er momenteel niet op het terras,
noch in de buurt. Het is te fris en de zon zit verborgen. Maar regenen zal het
niet. Net als ik heeft hij een overjas bij zich. De mijne is dan wel van een
apart ontwerp.

“Nee”, zegt hij, “ik persoonlijk ben nog niet fysiek bedreigd. Zover is het tot
nog toe niet gekomen. Ik pas echter wel op en vermijd de nachten, de kleine
stegen, bepaalde wijken en bepaalde klassen van mensen. U weet wel: wanneer
ze in groep zijn, zijn ze dapper en gevaarlijk. Dergelijke confrontaties vermijd
ik dan ook.”

Ik geef toe dezer dagen ook niet overal meer te komen, zelfs niet in deze
stad, die ik toch zo goed ken. Teveel rapalje en te weinig enthousiasme en
eer bij de handhavers van de orde. Het besef zelf gefaald te hebben in het
leven zet bepaalde mensen ertoe aan anderen te haten. Het is en blijft een
vreemd verschijnsel.

“Soms wordt mij de dienst geweigerd”, zegt hij. “In een restaurant of zo”.
Maar, zo veronderstel ik, daar weet hij wel raad mee.
“Inderdaad. Straf moet meteen op de misstap volgen, anders heeft het hele
proces geen zin. Zo werkt opvoeding”.

Voor mezelf maak ik de opmerking dat duizenden jaren poging tot opvoeding
van het hele menselijke ras tot niet veel zinnige resultaten geleid heeft.
Wanneer ik hem deelgenoot maak aan deze pessimistische gedachte, is hij
geamuseerd.
“Er is inderdaad reden tot wanhoop. De laag beschaving is erg dun en
daaronder gaat lafheid en angst verborgen. Maar wie is goed geplaatst om
daar wat aan te doen? Wij beiden?”
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Hij zit neer aan een tafeltje naast het mijne, onder het waakzame oog van de
zwartgerokte ober die - vanwege zijn uitrusting en houding - aangeeft dat dit
een burgerlijk café is en dat een cappuccino er vijf euro kost, en niet drie
zoals elders. De man aan het tafeltje naast mij ziet er duidelijk uit alsof hij vijf
euro kan spenderen aan een van melkschuim voorziene koffie, dat wel, en
daarom is de ober niet in het minst gealarmeerd. Ook al niet omdat de klant
een blanke, noordelijke man is, een beschaafd persoon in een net donkerblauw
pak met een wit hemd en een grijs en rode das. Er is niets aan deze bezoeker
wat hem niet associeert met het soort cliënteel wat hier doorgaans op het
terras plaatsneemt, om drie uur in de namiddag.

Behalve dan de twee netjes symmetrische, korte hoorns die uit zijn voorhoofd
groeien.

“Het is altijd wel een onderwerp voor een gesprek”, vertrouwt hij mij toe
met een zachte en uiterst aangename stem. “Toch voor zover iemand er wil
over beginnen. Dat is nooit, dus breng ik het onderwerp zelf maar ter sprake”.
Hij bestelt dus die cappuccino en offreert mij hetzelfde, want hij merkt dat
mijn kopje leeg is - op wat schuimresten na.

“Onaangenaam is het niet, tenzij kinderen er bang voor zijn. Het is overigens
aangeboren, maar dat vermoedde u ongetwijfeld al”.
Ik heb terzake geen opinie. En deel hem dat ook mee.
“Dat begrijp ik”, zegt hij, “want mensen zijn vandaag wel zo voorzichtig
wanneer het om de afwijkende fysieke kenmerken van anderen gaat. Er is
echter ook zoveel achterdocht, nietwaar?”

De afwijking

Guido Eekhaut

Beeldenstorm…

Door beelden
uit het verleden

te schrappen
blijft het zich herhalen…

Hubert Van Eygen 


